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Dierendag! Altijd weer een mooie 
gelegenheid om iets extra’s voor uw 
huisdieren te doen. Een lekkere kluif 
voor de hond. Een visje voor de poes. 
Stukje appel voor de kanarie. En voor 
die andere dieren waar u zo van houdt? 
De ezels in de opvang van The Donkey 
Sanctuary hopen op een kleine gift!

Eerst nog even terug naar de zomer. Wat 
was het mooi weer hè! Ook op onze 
opvangboerderijen genoten de ezels van de 
stralende zon. De kleintjes speelden de hele 
dag, de oudere ezels maakten ommetjes 
met elkaar. Soms gingen ze allemaal als een 
gek over de wei rennen. 

VEEL MEER NOODZAKELIJKE 
EZELREDDINGEN
En nu maken we ons alweer op voor de 
winter. We slaan voedselvoorraden in, en 
knappen hekken en stallen op. De praktijk 
leert ook, dat er in de herfst en winter een 
groter beroep op ons wordt gedaan dan in 
de zomer. Het aantal ezelreddingen wordt 
straks fors groter!

Oorzaken? Ezeleigenaren vergeten dat 
ezels tegen de regen beschermd moeten 
worden. Ze laten ze in de modder staan. 
Ze vullen het voer niet bij. En ze ontdekken 
dat het houden van ezels ’s winters best 
een dure hobby is. Met als resultaat: meer 
ezels die aan hun lot overgelaten worden. 
En dus: meer noodzakelijke reddingen van 
onze kant.

ZO BANG!
Redden én opvangen van ezels als Nancy en 
Neddy bijvoorbeeld. Toen we ze in februa-
ri in hun pikdonkere stal aantroffen, was al 
hun eten en drinken op. Het stro om in te 

liggen, was in geen tijden ververst. Dwars 
door hun wintervacht heen zag je dat ze 
vel over been waren. Hun hoeven waren in 
een erbarmelijke conditie. En wat waren ze 
onnatuurlijk bang voor mensen!

Maar kijk ze nu eens! Beide ezels zijn 
op onze boerderij helemaal opgeknapt. 
Angstig? Totaal niet meer! Nancy en Neddy 
zijn kerngezond en zullen het nog heel lang 
goed hebben.

Dat geldt trouwens ook voor Tiny Tim. 
Zijn redding vond al een tijdje geleden 
plaats. Onlangs troffen we een oppervlak-
kige tumor op zijn oog aan. Na de operatie 
moest hij nog twee weken in het ezelzie-
kenhuis blijven – in gezelschap van zijn 
vriendje Ferg. Bij hun terugkeer op onze 
boerderij werden ze verwelkomd met een 
oorverdovend gebalk!
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EN M ISSCH IEN GA AT U NOG EEN STAP VER DER …

NATUURLIJK DENKT U OOK AAN DE EZELS!

Nancy en Neddy na de redding
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Hebt u het jongste campagnefilmpje 
van The Donkey Sanctuary al gezien? 
Kijkt u anders op onze site. Niet 
omdat het filmpje nou zo leuk is – 
integendeel. Maar omdat de boodschap 
zo belangrijk is. Nog steeds namelijk, 
worden overal ter wereld ezels (af)
geslacht om hun huid… 

In 2016 hoorden we voor het eerst 
van de slachtpartijen, toen nog alleen in 
China. Juist daar, omdat de Chinezen van 
de gel vlak onder de ezelhuid ejiao maken, 
een onmisbaar goedje voor sommige 
voedings- en cosmeticaproducten, en wat 
medicijnen.

4,8 MILJOEN EZELS PER JAAR
Naarmate de ezelpopulatie in China 
afnam, steeg de behoefte aan ezelhuiden 
uit andere landen. Overal in Afrika, Azië 
en Zuid-Amerika werden én worden ezels 
geroofd, geslacht en gevild. Naar schat-
ting 4,8 miljoen per jaar...

Het transport naar de slachthuizen is zeer 
traumatisch voor de dieren. Het slach-

ten zelf gebeurt ruw en vaak onverdoofd. 
Hun weerloze baasjes, volledig afhankelijk 
van hun trouwe ezel, blijven in alle staten 
achter.

NIEUWE ACTIE
Met onze nieuwe actie vragen we wereld-
wijd aandacht voor deze afschuwelijke 
misdaden. We bedenken middelen om het 
de (semi)criminelen moeilijker te maken 
de ezels te roven. En we werken mee aan 
onderzoek naar diervriendelijke alterna-
tieven voor de ezelgel. Ontdek op onze 
site wat ú kunt doen!

SAMEN MET U
Nancy, Neddy, Tiny Tim en Ferg hoeven 
zich nooit meer zorgen te maken. Andere 
ezels zijn helaas nog niet zo gelukkig. Zij 
gaan een onzekere winter tegemoet. Maar 
niet als het aan ons ligt! Bij The Donkey 
Sanctuary gaan we er alles aan doen om 
weer zoveel mogelijk ezels in veiligheid 
te brengen, te verzorgen en medisch te 
behandelen. Samen met u natuurlijk!

Want uiteindelijk bent ú het die ons werk 
voor de ezels mogelijk maakt. Aan úw 
trouwe donaties hebben ze hun reddin-
gen en hun levenslange opvang te danken. 
In het verleden. En hopelijk ook in de 
toekomst.

DANK U WEL!
Helpt u ook nu weer mee, ter gelegenheid 
van Dierendag? Van uw gulle gift kopen 
we ezelvoer, betalen we de dierenarts en 
kunnen we het onderhoud van onze stal-
len betalen. Wij zijn u daar erg dankbaar 
om. En de ezels…? Wat dacht u zelf!

OPNIEUW STOP HET STROPEN

Beste ezelvriend(in),

Ik sprak laatste een van onze Nederlandse 
donateurs. Ze vertelde me dat als The 
Donkey Stories in de brievenbus ligt, ze 
altijd als eerste de achterpagina leest. 
U weet wel, met leuke berichten op 
Facebook en Twitter.

Stop! Doet u dat nu ook niet meteen, 
want dat kan ik mijn verhaal niet aan 
u kwijt! Of u leest de rest van de 
nieuwsbrief niet meer en dat is ook niet 
de bedoeling. Maar ik denk dat het al te 
laat is. Ik denk dat u al om hebt geslagen 
en de foto van Skittles hebt gezien. De 
lachende ezel…

Natuurlijk lachen ezels niet zoals wij 
mensen doen. Ze zijn echter wel 
meesters in gekke-bekken-trekken. En 
Skittles spant de kroon. Wat had die het 
de aflopen zomer naar zijn zin! En wat 
word ík blij van zo’n vrolijke ezel. Voor 
Skittles lijkt het wel elke dag Dierendag!

Ach was dat maar waar. Was het maar 
zo dat we allemaal elke dag even lief zijn 
voor onze dieren. Ja, u en ik wel. Maar 
veel anderen…

Díe zal ik dan ook nooit om een 
Dierendagdonatie vragen. Heeft geen 
enkele zin. Gelukkig kan ik op ú altijd 
rekenen. Ook vandaag weer? Namens de 
ezels: heel hartelijk bedankt! 

Met warme ezelgroet, 
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Van Dierendag gesproken… wat 
hebben de ezels in Peru dáár behoefte 
aan. In dit Zuid-Amerikaanse land heeft 
de corona-pandemie onbarmhartig 
toegeslagen. De veelal straatarme 
mensen en hun werkezels hebben er 
enorm onder te lijden gehad. Dankzij 
uw trouwe steun krabbelen ze in de 
regio Maras nu langzaam uit het dal.

Corona betekende in Peru dat veel 
mensen niet konden werken en geen cent 
inkomen hadden. Ze konden geen voed-
sel voor hun families en hun ezels kopen, 
hadden geen geld om het land te bewer-
ken, zagen werkloos en machteloos toe 

DAN K ZIJ U

dat ze het weinige dat ze hadden, ook nog 
eens verloren.

MOOI PROJECT
Inmiddels is corona in Peru ook onder 
controle. De mensen werken wel weer 
maar geld voor nieuwe zadel, leidsels, 
drink- en voerbakken en beschutting voor 
hun ezels is er nog steeds niet. Een heel 
mooi project van The Donkey Sanctuary 
brengt daar verandering in.

Van eerdere donaties hebben we alles wat 
de dieren in Maras nodig hebben, kunnen 
aanschaffen. Dat is in de eerste plaats 
voer voor meer dan 170 werkezels voor 

Leven tussen kapot schrikdraad, 
spijkers, plastic en roestig metaal, 
is al erg genoeg. Als je dan ook nog 
overdekt bent met luizen, wordt je 
bestaan er niet fijner op. Maar ben je 
óók nog eens omringd door giftige 
planten – ja, dan is de maat vol. The 
Donkey Sanctuary greep in!

Niet alleen geestelijk, ook lichamelijk 
waren de vier ezels Parsley, Sage, Saffron 
en Sorrel er slecht aan toe. Het ene ezel-
tje was graatmager, het andere weer veel 
te dik, en dan waren er die krioelende 
luizen: de dieren werden gek van de jeuk 
en de pijn.

EXTREEM GIFTIG
Maar het ergste was nog dat hun veldje 
overdekt was met Jacobskruiskruid. Dat 
is extreem giftig voor ezels en paarden. 
Zeker als ze afgebroken of gemaaid zijn, 
en daarna opgedroogd. Dan verliest het 
kruid namelijk zijn vieze smaak en doen de 
dieren er zich aan te goed.

In nauw overleg met de politie brachten 
we de ezels zo snel mogelijk naar een van 
onze boerderijen. Inmiddels zijn ze bij de 
dierenarts en de hoefsmid geweest, zijn 
ze gewend geraakt aan hun nieuwe leven, 
én heeft de eigenaar erin toegestemd dat 
ze bij ons kunnen blijven. 

een heel jaar. Ook zijn die nu beschermd 
tegen zon en regen. Verder zijn 42 gezin-
nen getraind in dierenverzorging. Dat is 
niet alleen goed voor de ezels maar ook 
voor de mensen zelf: gezonde dieren 
kunnen immers beter werken en blijven 
langer leven.

WE GAAN NOG VERDER
En ten slotte hebben we zes Peruaanse 
welzijnsambassadeurs opgeleid die de 
trainingen van onze overnemen zodra wij 
een volgend project starten. Maar voor-
lopig blijven we nog in Maras: dankzij u 
kunnen we de komende maanden nog 
veel meer ezels een beter leven geven!

DE EZELS  IN PERU HEBBEN WEER TE ETEN!

BEDREIGD DOOR GIFTIGE PLANTEN
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Postbus 2070, 3800 CB  Amersfoort
Tel. 033 204 57 02, E-mail: info@donkeysanctuary.nl
IBAN NL62ABNA0425235416
The Donkey Sanctuary is opgericht door Dr Elisabeth Svendsen MBE in 1969.
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STICHTING THE DONKEY SANCTUARY

ACCEPTGIRO - DE TIJDEN VERANDEREN!
Jarenlang hebben de gulle gevers van Stichting The Donkey Sanctuary 
Nederland gebruik gemaakt van Acceptgiro’s om hun donaties te doen. Maar 
door de voortschrijdende technologie en de veranderende systemen is het aantal 
mensen dat gebruik maakt van deze betaalmethode afgenomen. 

Daarom hebben de Nederlandse banken aangekondigd volgend jaar, na 40 jaar, 
te stoppen met het verwerken van betalingen via Acceptgiro’s. Elke Non-Profit, 
postorderbedrijf, nutsbedrijf, uitgeverij zal hier rekening mee moeten gaan 
houden.

Wij zijn blij u te kunnen meedelen dat The Donkey Sanctuary, samen met 
andere NPO’s in Nederland, binnenkort een alternatief van de Acceptgiro gaat 
gebruiken. Dit formulier geeft u drie alternatieven om donaties te blijven doen 
aan uw favoriete projecten. Twee alternatieven zijn digitaal (via een QR-code 
of bankoverschrijving) en het derde is via een papieren donatieformulier (net zo 
makkelijk als de giro!).  

U en wij, we houden van ezels. Omdat ze 
lief en onschuldig zijn. Omdat ze trouw zijn. 
Omdat ze… nou dáárom! En daarom doen 
we er bij The Donkey Sanctuary alles aan 
om het leven van ezels overal ter wereld 
te verbeteren. Door ze op te vangen op 
boerderijen, door aandacht te vragen voor 
ziektes en mishandelingen, door klinieken op 
te zetten, en door ezelonderzoeksprojecten 
te sponsoren. Prachtig werk maar… u moet 
ons er wel bij helpen!

LOSSE DONATIES
Als u ons af en toe - het liefst natuurlijk elke 
keer dat we het u vragen! - met een gift per 
acceptgiro steunt: bedankt!

DOORLOPENDE MACHTIGING
Nog mooier: uw steun via een doorlopende 
machtiging. U geeft ons dan toestemming 
eens per maand, kwartaal of jaar een 
bepaald bedrag van uw bankrekening af 
te schrijven. Wij kunnen onze uitgaven 
dan beter op de inkomsten afstemmen.  
En u kunt uw machtiging op ieder moment 
weer intrekken.

PERIODIEKE SCHENKING
Deze manier van steunen is voor u en ons
heel aantrekkelijk. Voor u omdat uw giften
fiscaal aftrekbaar zijn; voor ons omdat u
ons dan misschien iets meer kunt geven…
De schenking is telkens hetzelfde bedrag
en geldt voor minimaal vijf jaar. Dit 
formulier kunt u downloaden vanaf onze 
website. U kunt uiteraard ook contact met 
ons opnemen, dan sturen we het u toe.

NALATEN
We hopen dat u nog heel lang bij ons blijft.
Al is het alleen maar om een keer een van 
de opvangboerderijen van The Donkey 
Sanctuary te bezoeken! Weet in elk geval 
dat u de ezels ook na uw dood kunt blijven 
helpen: door onze liefdadigheidsinstelling in 
uw testament op te nemen.

MEER WETEN?
Wilt u een advies of gewoon vrijblijvend
meer informatie over wat u voor ezels
kunt betekenen? Bel ons gewoon!
Het telefoonnummer is 033 - 204 57 02.

GENIET MAAR!
Facebook Engeland, 6 augustus om 20.00

Altijd vrolijke Skittles hoopt dat u net zo 
van het leven geniet als hijzelf.

NAGELLAK?
Facebook Ierland, 4 
augustus om 19.02

Nee hoor. Realt 
is behandeld voor 
laminitis, een nare 
ontsteking in de hoef 
die gepaard gaat met 
zwelling, stuwing en 
ophoping van vocht. 
Het herstel verloopt 
voorspoedig!

OPNIEUW GELUKKIG 
Twitter, @DonkeySanctuary, 13 augustus 

Wat een verdriet toen de 11-jarige Patch 
zijn maatje Noddy verloor. Maar kijk eens 
hoe gelukkig hij nu is met Jolly!

VERLATE WENS…
Facebook Nederland, 
6 juni

Dit ukkie wenst u 
fijne vrije dagen.

DONKEY ONLINE 

EZELBERICHTEN OP  
INTERNET, TWITTER EN  
FACEBOOK. VOLG ONS  
ONLINE OF WORD VRIEND  
VIA DONKEY SANCTUARY  
NEDERLAND OP FACEBOOK!

HOE KUNT U

ONS HELPEN?
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