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EINDELIJK MOGEN WE ER WEER OP UIT!

Wat heerlijk dat we weer op vakantie
mogen. Geniet van vw vrije tijd. Maar
wat gunnen we ook de werkezels
in toeristengebieden zo’n vakantie!
Zij werken in deze periode echter
harder dan ooit — en worden daarbij
soms zwaar afgebeuld. Hoe zit dat
ook alweer? En wat kunt U doen om
ezelmishandeling te voorkomen?

Ezeltoerisme is van alle tijJden. Meestal is
het gewoon voor de lol een ritje op een
ezel maken. Prima... als u niet te zwaar
bent. Dat betekent: niet zwaarder dan 40
kg. Want dat is het maximale gewicht dat
een ezel kan dragen. In toeristengebieden
zie je natuurlijk ook veel ezels die voor een
karretje zijn gespannen. Daar is op zichzelf
niets mis mee, dat kunnen ezels uitste-
kend aan.

STRUIKELEND OVER DE TRAP
Waar het wél vaak verkeerd gaat, is als
ezels gebruikt worden om mensen naar
boven te vervoeren. In een Spaanse stad
als Mijas, op een hoogte van 430 meter
aan de kust van Andalusie. Of op eilanden
als Santorini. Daar tillen ezels vaak veel te
massieve toeristen vele trappen omhoog
op. De dieren verdringen elkaar, struikelen
over de treden, lopen verwondingen op.

Wat het allemaal nog veel erger maakt, is
dat de zon op zo'n Grieks eiland onbarm-
hartig op de ezels schijnt. Zonder schaduw
en met nauwelijks water voor handen.
Althans... als de ezeltaxihouders de voor-
zieningen die The Donkey Sanctuary een
paar jaar geleden heeft aangebracht niet

MAAR DE EZELS IN TOERISTENGEBIEDEN

HEBBEN NOOIT VAKANTIE...

weggehaald hebben. Denk aan afdakjes,
aan extra waterbakken, aan plekken waar
de ezels even kunnen rusten.

VAN WONDVERZORGING

TOT ZADELLEVERING

Dat gaan we deze zomer zelf controle-
ren. Zijn de ezels nog voldoende beschut
tegen de felle zon of moet er schaduw bij
komen? Ook waarschuwen we de toeris-
ten met folders om de dieren niet te zwaar
belasten. We zetten onze gesprekken met

de lokale autoriteiten voort. UJe behan-
delen wonden, verlossen ezels van proble-
men met hun gebit, bekappen hoeven. En
— als ze dat niet zelf kunnen betalen — we
helpen de ezeleigenaren aan fatsoenlijke
zadels die wonden voorkomen.

Natuurlik gaan we in de vakantie-
periode ook naar andere toeristencentra
waar ezels niet goed behandeld worden.
Daarvoor schakelen we onze contacten
met dierenbeschermingsorganisaties ter
plekke in: waar hebben zij ons nodig?
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Beste ezelvriend(in),

Hebt u het hoofdartikel in deze Donkey
Stories over de ezels in toeristengebieden
al gelezen? Dan ben ik benieuwd naar uw
reactie. Dacht u:

A: Mogen we nu ook al niet meer op
een ezel rijden? Mijn kinderen zijn daar
juist zo dol op!

Natuurlijk mogen uw kinderen op een
ezel gaan ztten! Die wegen toch nog
geen 40 kg? Ezel rijden is hartstikke fijn
én de kinderen leren daardoor goed om
te gaan met dieren.

B: Z6U je die domme toeristen niet
eens? Leren ze het nou nooit?

Nee, sommige mensen zijn een beetje
hardleers. En soms weten ze ook
helemaal niet dat felle zon of een veel te
zware lading heel slecht is voor ezels. Dat
moeten we ze dan weer eens duidelijk
maken.

C: Ja zeg, ik ga me daar een beetje
politieagentje spelen en mensen op hun
gedrag aanspreken!

Ik begrijp maar al te goed hoe moeilijk dat
is. Gelukkig kunt u de ezels ook op een
andere manier helpen...

D: Oh ja, hoe dan?

U kunt een gift naar ons overmaken zodat
wij de komende zomer de toeristenezels
kunnen helpen: dank u wel alvast.

En veel leesplezier met deze nieuwsbrief
natuurlijk!

Met warme ezelgroet,

My G

Marianne Steele
Waarnemend directeur
The Donkey Sanctuary

WAT U KUNT DOEN

Al deze werkzaamheden kosten veel geld.
Dus als u een gift naar ons wilt over-
maken: graag! U bespaart er de ezels de
komende zomer zonnesteken, flauwtes,
ernstige valpartijen, dorst en hongerlijden,
constante pijn, hoef- en gebitsproblemen,
onbehandeld letsel aan poten, ruggen en
koppen, kortom... heel veel ellende mee!

U kunt ook nog méér doen. Namelijk
actief optreden als u de zomervakantie in
een gebied met ezeltoerisme doorbrengt.
Natuurlijk niet door ruzie te maken of
uzelf in problemen te brengen. Maar op
de volgende manieren.

e Kijk eerst of er voldoende water en
schaduw voor de ezels aanwezig is.
Zijn hun hoeven goed bekapt? Zien de
dieren er gezond uit? Hebt u de indruk
dat hun baasje lief voor ze is? Dan is er
niets aan de hand. Leest u anders even
verder!

e Wijs duidelijk te zware mensen er
vriendelijk op dat een ezel niet zoveel
gewicht kan dragen. Vaak weten ze dat
niet. Vraag desnoods of u deze toeristen
op een andere manier kunt helpen.

® \ul lege,waterbakken bij uit uw eigen
flessen. U kunt gemakkelijk even bijko-
pen, de ezels echter niet...

® Ga met een ezeleigenaar in gesprek als
u die niet vertrouwt. Maar alleen als u
dat durft, hoor! Nogmaals, u hoeft de
moeilijkheden niet op te zoeken.

PRETTIGE ZOMERVAKANTIE
GEWENST. EN ALVAST BEDANKT
VOOR UW DONATIE!

Z0O BIJZONDER KUNNEN EZELS ZIJN!

U wist natuurlijk al hoe leuk ezels zijn.
Maar dat ze ook als reddende engel
kunnen optreden, is minder bekend.
Het echtpaar Carolyn en Barry
Ballard, eigenaren van de ezels Martin
en James, weet daar echter alles van...

Op een koude dag gaat Carolyn naar de
stal om haar ezels te voeren. Ze let even
niet op, struikelt over een pallet met hooi,
en valt hard op de grond: gebroken been.
Haar man hoort haar niet. Ondertussen
wordt het kouder en kouder.

‘ANDERS BALKEN ZE NOOIT’
Dan, vrijwel tegelijk, beginnen Martin en
James te balken. Keihard. Carolyn: “Martin

balkt weleens maar dat is meer een soort
snuiven. En James heb ik misschien maar
een of twee keer gehoord.” De twee ezels
voelen kennelijk heel goed aan dat er iets
met hun baasje loos is.

Nu reageert echtgenoot Barry weél. Snel
komt hij op het gebalk af en belt een
ambulance. Carolyn is door het oog van
de naald gekropen. Als de ezels niet zo
hard hadden gebalkt, was de kou haar
misschien fataal geworden. Ze moet nog
weken op krukken lopen. Maar het weer-
houdt haar er niet van iedere dag haar
bijzondere ezels te bezoeken. Zeker nu
niet!




DE PERFECTE MATCH
THE DONKEY SANCTUARY ALS DATINGBUREAU

Veel van de ezels die we uit benarde of
soms zelfs gruwelijke omstandigheden
redden, krijgen een plekje op een van
onze opvangboerderljen. aar als
daar geen plaats is, zoeken we naar
andere oplossingen. Bljvoorbeeld
bemiddeling. Of dating, zo v wilt..

Neem Shamrock. Zijn hele leven had hij
met een maatje bij een liefdevolle lerse
man gewoond. Tot zijn metgezel plotse-
ling overleed. Shamrock vereenzaamde
zienderogen. Dat deed ook zijn baasje
veel verdriet. Die merkte bovendien dat
zijn ezel ook fysiek onder het verlies leed:

Shamrock was kilo’s afgevallen. In een
wanhopige poging hem te helpen, gaf
de baas zijn ezel paardenvoer. Maar daar
werd Shamrock weer ongezond dik van!

NOG EEN VERLIES

Ten einde raad schakelde de man The
Donkey Sanctuary in. Hoe moeilijk hij
het ook vond om afstand van zijn gelief-
de ezel te doen: konden wij Shamrock niet
opvangen zodat hij weer nievwe vrien-
den kon maken? Helaas, we zaten vol.
Gelukkig wist een van onze verzorgers
dat er even verderop een andere ezel zijn
maatje verloren had.

De naam van dit zachtaardige dier?
Beamish. Onze verzorger maakte een
afspraak met diens eigenaar en ging samen
met Shamrock en zijn baasje naar Beamish
toe. Zou het klikken? Reken maar! Zodra
de twee ezels elkaar ontmoeten, startte
een hartverwarmende vriendschap die
hopelijk nog lang gaat duren!

VEILIG OPGEVANGEN TUSSEN DE STEENOVENS

Het leven is keihard voor de
mensen en de ezels in de Nepalese
steenovens. Uren achtereen voeren
ze grondstoffen en stenen af en aan.
Slecht betaald, vaak zonder pauzes.
Toen corona kwam vielen de schamele
inkomens helemaal we . Dankzij een

ift uit ons Covid- Emergency

esponse Fund was er verleden jaar
in elk geval voedsel in de omgeving
van de ovens. En sinds kort worden
aan hun lot overgelaten ezels ook nog
eens veilig opgevangen.

De steenovenindustrie in Nepal concen-
treert zich rond de stad Nepalgunj. Veel
ezels lopen er gewoon los. Zeker als er
geen of weinig werk is en hun eigenaren
geen weide voor hun dieren beschikbaar
hebben. Dat levert niet alleen gevaar
voor ezels op in het drukke verkeer maar
veroorzaakt ook de verspreiding van
besmettelijke ziektes als kwade droes.
Deze dodelijke bacteriele longaandoening
kan behalve ezels en paarden ook mensen
treffen.

We zijn dan ook heel blij dat partners van
ons in Nepal met een nieuwe donatie uit
het Covid-19 fonds een mooie schuil-
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plaats konden bouwen voor 45 ezels. Er
zit een isolatieruimte aan vast voor maxi-
maal vijf met ziektes besmette dieren.

Sophie Neller, onze collega in Zuid-Azie,
zegt: "Deze opvangruimte is erg belangrijk

voor het verbeteren van het welzijn van
ezels. Ze kunnen er ook grazen. Zo sterken
ze goed aan en zijn ze in een betere condi-
tie als ze weer in de steenovens moeten
werken.”
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EZELBERICHTEN OP
INTERNET, TWITTER EN
FACEBOOK. VOLG ONS
ONLINE OF WORD VRIEND
VIA DONKEY SANCTURARY
NEDERLAND OP FACEBOOK! n

BIEDEN MAAR!
Facebook Nederland, 13 april om 20.00

Veiling van drie mooie aquarellen
gemaakt door kunstenares Marie-Hélene
Stokkink. De opbrengst is voor The
Donkey Sanctuary!

WAT HEBBEN ZE TOCH
MET LAARZEN?
Twitter, @DonkeySanctuary, 4 mei

“It's welly Uednesday!” Een geinig
woordgrapje op Twitter. Het Engelse
‘welly’ betekent niet alleen ‘goed’ maar
ook ‘kaplaars’...

THE DONKEY
SANCTUARY
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JE HEBT HET VERDIEND!
Facebook Engeland, 12 april om 19.00

Hoe kun je onze ezelverzorgsters op
Internationale Vrouwendag beter
bedanken dan met een dikke pakkerd?

WELKOM APRIL!
Facebook lerland, 28 april om 13.45

Nee, we doen bij The Donkey Sanctuary
niet aan ezels fokken. Maar als de merrie
voor de opvang al zwanger is... Bekijk dit
schattige filmpje van April online!

STICHTING THE DONKEY SANCTUARY
Postbus 2070, 3800 CB Amersfoort

Tel. 033 204 57 02, E-mail: info@donkeysanctuary.nl
IBAN NL62ABNA0425235416

The Donkey Sanctuary is opgericht door Dr Elisabeth Svendsen MBE in 1969.

wwuw.donkeysanctuary.nl

HOE KUNT U
ONS HELPEN?

U en wij, we houden van ezels. Omdat ze
lief en onschuldig zijn. Omdat ze trouw zijn.
Omdat ze... nou daarom! En daarom doen
we er bij The Donkey Sanctuary alles aan
om het leven van ezels overal ter wereld
te verbeteren. Door ze op te vangen op
boerderijen, door aandacht te vragen voor
ziektes en mishandelingen, door klinieken op
te zetten, en door ezelonderzoeksprojecten
te sponsoren. Prachtig werk maar... u moet
ons er wel bij helpen!

LOSSE DONRATIES

Als u ons af en toe - het liefst natuurlijk elke
keer dat we het u vragen! - met een gift per
acceptgiro steunt: bedankt!

DOORLOPENDE MACHTIGING

Nog mooier: uw steun via een doorlopende
machtiging. U geeft ons dan toestemming
eens per maand, kwartaal of jaar een
bepaald bedrag van uw bankrekening af
te schrijven. Wij kunnen onze uitgaven
dan beter op de inkomsten afstemmen.
En u kunt uw machtiging op ieder moment
weer intrekken.

PERIODIEKE SCHENKING

Deze manier van steunen is voor u en ons
heel aantrekkelijk. Voor u omdat uw giften
fiscaal aftrekbaar zijn; voor ons omdat u
ons dan misschien iets meer kunt geven...
De schenking is telkens hetzelfde bedrag
en geldt voor minimaal vijf jaar. Dit
formulier kunt u downloaden vanaf onze
website. U kunt uiteraard ook contact met
ons opnemen, dan sturen we het u toe.

NALATEN

We hopen dat u nog heel lang bij ons blijft.
Al is het alleen maar om een keer een van
de opvangboerderijen van The Donkey
Sanctuary te bezoeken! Weet in elk geval
dat u de ezels ook na uw dood kunt blijven
helpen: door onze liefdadigheidsinstelling in
Uw testament op te nemen.

MEER WETEN?

Wilt u een advies of gewoon vrijblijvend
meer informatie over wat u voor ezels
kunt betekenen? Bel ons gewoon!
Het telefoonnummer is 033 - 204 57 02.




