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Dankzij uw steun meer
dan honderd ezels gered!

WREDE SLACHTING NET OP TIJD VOORKOMEN...

Ze stonden op het punt om de rivier
de Mooi over te steken, van KwaZulu-
Natal naar het geheel door Zuid-Rfrika
omsloten land Lesotho. Een konvooi
van zes vrachtwagens, bestuurd door
zes illegaal in Zuid-Afrika verblijvende
chauffeurs. Hun ‘lading’? Meer dan
honderd ezels. Het doel? De ezels
te laten slachten om hun huid. De
geplande misdaad? Afschuwelijk!

Net op tijd waren de samenwerkende
dierenbeschermers uit Zuid-Afrika en
Lesotho — financieel gesteund door The
Donkey Sanctuary en dus ook u, via
onze actie ‘Stop het Stropen!" — de zes
criminelen op het spoor gekomen. En
net op tijd konden ze de dierenbeulen
tegenhouden en arresteren. Pas toen die
vellig achter de tralies zaten, konden ze zich
over de ezels buigen. Wat ze zagen, was
schokkend.

GEEN OREN

De ezels waren zonder uitzondering
ondervoed. Zelfs de veulens zagen eruit of
ze in geen dagen te eten hadden gehad. Er
waren ezels met etterende open wonden.
Met teken en luizen. Met infecties. Sommige
van hen misten een oor. Een enkel ezeltje
had helemaal geen oren meer...

Maar waarom zouden ze ook goed verzorgd
moeten zijn? Kost maar geld! En ze zouden
toch allemaal in Lesotho in het slachthuis
verdwijnen, waarna hun huid gevild zou
worden, en de gel daar pal onder zo snel
mogelijk naar China afgevoerd zou worden.
Om er ejiao van te maken, het zogenaamde
‘overal-goed-voor-medicijn’.

LIEFDEVOLLE OPVANG

Zover kwam het gelukkig niet. De 36
merries met hun veulens werden naar
een opvang nabij de Zuid-Afrikaanse stad
Durban overgebracht. De overige ezels
reisden verder naar Johannesburg. Daar
doen liefdevolle verzorgers hun uiterste
best de dieren weer op de been te krijgen,
te genezen, te verwennen.

De zes criminelen zijn beschuldigd van
ernstige dierenmishandeling, het niet in
het bezit hebben van een paspoort en een
illegaal verblijf in Zuid-Afrika. Bovendien
hadden ze geen papieren om dieren te
transporteren. Hun verdediging hield geen
enkele stand voor de rechter. Ze zullen
voor jaren vastzitten.

OVERWINNING!
Dit is echt een mooie overwinning van
The Donkey Sanctuary en zijn lokale

partners én natuurlijk van u als onze
trouwe donateur. We hebben samen het
leven van honderd volkomen onschuldige
ezels gered Gefeliciteerd! En blijft u onze
actie ‘'Stop het Stropen!” vooral steunen,
ook vandaag weer. U ziet hoeveel goed u
ermee doet!

WILT U VANDAAG WEER
DONEREN? DANK U WEL!

IN DIT NUMMER:

EEN BIJZONDERE MANIER
VAN HELPEN...
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Beste ezelvriend(in),

Winter. Wisselend weer. Dan weer
denk je dat het voorjaar eraan komt,
dan weer moeten de dikke jassen aan.
Onze opvangboerderijen zijn in elk
geval voorbereid op de meest extreme
omstandigheden. We hebben voldoende
voer in huis om het wekenlang uit te
kunnen zingen. Er zijn nieuwe dekens
aangekocht om de ezels warm te houden.
En in de stallen is het gezellig en ligt extra
stro op de vloer om zelfs de strengste
vorst te trotseren.

Je zou ook kunnen zeggen: de ezels op
onze boerderijen zijn geluksvogels. Zij
worden levenslang opgevangen door
onze medewerkers. Zoals de astmatische
Ripple die zich verzekerd weet van
de onvoorwaardelijke liefde van zijn
verzorger Sarah. En de twee schatjes op
de achterpagina nooit bang hoeven te
zijn voor mishandeling of ondervoeding.

Andere ezels hebben het helaas niet zo
goed. Denkt u maar aan de vele ezels
die met slachting bedreigd worden: u
las erover op de voorpagina. Het goede
nieuws is gelukkig dat we meer dan
honderd van zulke ezels toch op tijd
konden redden.

Dat kon alleen met uw steun. Er zijn
echter nog heel veel ezels in Afrika die
hun leven vanwege hun kostbare huid
niet zeker zijn. Mag ik u daarom vandaag
vragen om een nieuwe gift voor onze
actie Stop het Stropen? Alvast heel
hartelijk bedankt!

Met warme ezelgroet,

Marianne Steele
Waarnemend directeur
The Donkey Sanctuary
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Twee ezels stonden op een winderig
paadje in de bergen. Niemand verder
te bekennen. Hoe ze zover waren
gekomen, was een raadsel. Hun
oeven waren dermate overgroeid
dat ze nauwelijks konden lopen. Hun
vervilte vacht gaf nog maar weinig
bescherming tegen de kou.

Onze  gealarmeerde  welzijnsadviseur
Adele: “Het was duidelijk dat de twee ezels
in geen tijden een hoefsmid hadden gezien.
Een baasje? Was in geen velden of wegen
te bekennen.”

DAISY EN THISTLE

Adele aarzelde niet en leidde de
onfortuinlijke dieren naar de trailer die ze
voor de zekerheid achter haar auto had
gekoppeld. Ze lieten zich gelukkig gewillig
meenemen. Voorzichtig reed Adele de berg
af. Op onze boerderij in Dorset werden
Daisy en Thistle zoals Adele ‘haar’ ezels

noemde, onderzocht én verzorgd door de
dierenarts, de tandarts en de hoefsmid.

Dankzij hen én vooral uw steun zijn Daisy
en Thistle er weer helemaal bovenop
gekomen. In Dorset hoeven ze niet bang
te zijn dat ze nog eens bovenop een berg
achtergelaten worden...

Ripple kan prima leven
met zijn astma

Voor veel astmapatiénten en —patiéntjes
is de eerste kennismaking met een

inhalator (‘puffer’) niet iets waar ze
graag aan terugdenken. Het voelt heel
onwennig om voor het eerst medicijnen
in te ademen. Kunt u nagaan wat het
voor ezels betekent. Want ja, die kunnen
ook aan astma lijden.

Ripple is zo'n astmatische ezel. Hij woont
op onze opvangboerderij in Leeds. Toen
de dierenarts de aandoening bij Ripple
vaststelde, kwam hij ook meteen met de
puffer aanzetten. Het is wel een ander
apparaat dan mensen gebruiken. Zij krijgen
hun astmamedicatie via een klein puffertje
binnen. Maar zeg dat maar eens tegen een
ezel, “nu even diep inademen”. Dat gaat
natuurlijk niet. En zo'n ezelkop vraagt ook om
een veel grotere inhalator, een die met een
band rond de hele snuit wordt bevestigd en
waar medicijndamp uvitkomt.

GEWELDIGE BAND
Enfin, liet Ripple die eerste behandeling
ljdzaam over zich heenkomen? Natuurlijk

niet! Het lukte de dierenarts niet, het lukte
de hoofdverzorger in Leeds niet, het lukte
alleen... Sarah. Deze ervaren verzorgster had
jaren geleden al een geweldige band met
Ripple opgebouwd. Waar Sarah is, is Ripple.
Ze vertrouwen elkaar onvoorwaardelijk.

Het was dan ook Sarah die zonder mankeren
de inhalator bij Ripple aan wist te brengen. En
zonder aarzeling begon de ezel in te ademen.
Goed voor zijn gezondheid. En goed voor zijn
zelfvertrouwen. Want nu laat hij zich ook
helpen door de andere verzorgers.




Bubbles niet meer eenzaam

Terwijl de andere ezels met elkaar
speelden, aten, of rusten, stond
Bubbles er altijd een beetje verloren
bij. ﬂfzi{'dig, met hangende oren,
triest, alleen. Zijn verzorgers wisten
zich geen raad. Het lukte hen maar niet
om Bubbles bij de groep te betrekken.
Andersom leken ook de andere ezels
geen moment geinteresseerd in hun
eenzame soortgenoot.

Tot onze welzijnsadviseur Georgia de

boerderij op een goede dag bezocht. Zijj
trok zich direct het lot van Bubbles aan én

kreeg een idee. Zelf verzorgde ze ook twee
ezels in haar ruime achtertuin. Zou ze die
niet aan Bubbles kunnen koppelen...?

DIKKE VRIENDEN
Georgia haalde Bubbles met haar trailer
op en bracht hem naar haar tuin. Daar

stonden Ben en Billy al op de uitkijk.
Bubbles stapte direct op ze af! Ook Ben
en Billy reageerden enthousiast. UJennen?
Helemaal niet nodig! Voor Georgia het
wist, deelden de drie het eten, speelden ze
samen en was het alsof ze al hun hele leven
lang dikke vrienden waren!

Helpt u de
ezels ook In
de toekomst?

Hebt u er weleens aan gedacht ezels ook in
de verre toekomst te helpen? Dat kan door
The Donkey Sanctuary in uw testament
op te nemen. Wat doet u daarmee goed
voor zwaar mishandelde ezels als Scotty en
Thomas!

Opgesloten, gewond, met misvormde hoeven en
alleen bedorven water, liggend in rottend stro en
doodsbang voor mensen. Zo hadden we Scotty
en Thomas acht maanden geleden gevonden.
En nu? Een complete transformatie! Beide ezels
zijn volkomen op hun gemak op onze boerderij
in Devon. Mede dankzij giften uit erfenissen, zijn
Scotty en Thomas de rest van hun leven in de
beste handen.

Liefde geven? Laat dat
maar aan Bert over!

Bert is een schat van een ezel die in zijn jonge jaren veel te verduren heeft
gehad. Gelukkig konden we hem bij The Donkey Sanctuary een nievw leven
geven. En op zijn beurt geeft Bert nu het leven van de gehandicapte Emilia
kleur.

Emilia is geboren met cerebrale parese, een hersenaandoening waarbij kinderen hun
spieren niet goed kunt aansturen. Op een dag bezocht ze samen met haar ouders de
boerderij van Bert. Het was liefde op het eerste gezicht!

VERLICHT
De familie had zelf ook een boerderij. En tot Emilia’s grote geluk kon Bert geadopteerd
worden. Haar moeder zegt: “UJe zijn zo dankbaar dat The Donkey Sanctuary Bert
aan ons toevertrouwd heeft. Hij heeft zo'n goede invloed op Emila, hij verlicht al
haar dagen!”
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VOLG ONS ONLINE

EN WORD VRIEND VIA
DONKEY SANCTUARY
NEDERLAND OP FACEBOOK!

ZO AANDOENLIJK!

Hoe kun je de dag beter beginnen dan met
deze schattige veulens? Bekijk het filmpje
op Tuwitter!

AFSCHEID

Na 27 jaar onder onze hoede nemen we
afscheid van Lorcan. Hij zal bij iedereen die
hem kende voor altijd in gedachten blijven.

THE DONKEY
SANCTUARY

SCHANDELIJK VERWAARLOOSD

Een man met nota bene een vergunning
om met ezels te rijden, is betrapt op het
verwaarlozen van 25 dieren waaronder 13
ezels. Ze stonden in een veel te krappe stal
zonder voedsel of water in de buurt.

EZELTHERAPIE IN VEGAN
MAGAZINE

Afgelopen herfst stonden we met onze
ezeltherapie het Nederlandse VEGAN
magazine. Even googelen op ‘VEGAN
Magazine nummer 130'!

STICHTING THE DONKEY SANCTUARY
Postbus 2070, 3800 CB Amersfoort

Tel. 033 204 57 02, E-mail: info@donkeysanctuary.nl
IBAN NL62ABNA0425235416

The Donkey Sanctuary is opgericht door Dr Elisabeth Svendsen MBE in 1969.

wwuw.donkeysanctuary.nl

Hoe kunt u
ons helpen?

U en wij, we houden van ezels. Omdat ze
lief en onschuldig zijn. Omdat ze trouw zijn.
Omdat ze... nou daarom! En daarom doen
we er bij The Donkey Sanctuary alles aan
om het leven van ezels overal ter wereld
te verbeteren. Door ze op te vangen op
boerderijen, door aandacht te vragen voor
ziektes en mishandelingen, door klinieken op
te zetten, en door ezelonderzoeksprojecten
te sponsoren. Prachtig werk maar... u moet
ons er wel bij helpen!

LOSSE DONRATIES

Als u ons af en toe - het liefst natuurlijk elke
keer dat we het u vragen! - met een gift per
acceptgiro steunt: bedankt!

DOORLOPENDE MACHTIGING

Nog mooier: uw steun via een doorlopende
machtiging. U geeft ons dan toestemming
eens per maand, kwartaal of jaar een
bepaald bedrag van uw bankrekening af
te schrijven. Wi kunnen onze uitgaven
dan beter op de inkomsten afstemmen.
En u kunt uw machtiging op ieder moment
weer intrekken.

PERIODIEKE SCHENKING

Deze manier van steunen is voor u en ons
heel aantrekkelijk. Voor u omdat uw giften
fiscaal aftrekbaar zijn; voor ons omdat u
ons dan misschien iets meer kunt geven...
De schenking is telkens hetzelfde bedrag
en geldt voor minimaal vif jaar.
Dit formulier kunt u downloaden vanaf onze
website. U kunt uiteraard ook contact met
ons opnemen, dan sturen we het u toe.

NALATEN

We hopen dat u nog heel lang bij ons blijft.
Al is het alleen maar om een keer een van
de opvangboerderijen van The Donkey
Sanctuary te bezoeken! Ueet in elk geval
dat u de ezels ook na uw dood kunt blijven
helpen: door onze liefdadigheidsinstelling in
uw testament op te nemen.

MEER WETEN?

Wilt u een advies of gewoon vrijblijvend
meer informatie over wat u voor ezels
kunt betekenen? Bel ons gewoon!
Het telefoonnummer is 033 - 204 57 02.




