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IN DIT NUMMER:

Te dun is niet goed. Maar te dik ook niet!

Het weiland lag er schitterend bij. 
Lang, sappig gras zover het oog reikte. 
Een feest voor iedere ezel, zou je in een 
eerste opwelling denken. Maar niets is 
minder waar. Dikke ezels behoren tot 
de ongezondste die er zijn. En als je 
dan ook nog zulke grotesk vervormde 
hoeven hebt… dan is acuut ingrijpen 
de enige juiste beslissing!

Zelfs van een afstand kon je zien hoe 
abnormaal lang de hoeven van Gilly, Holly 
en Snowy waren. Dik tien centimeter 
langer dan ze zouden moeten zijn. Het 
was een van de ergste voorbeelden van 
voetverwaarlozing die onze medewerkers 
ooit hadden gezien. Tijdens het lopen 
tilden de ezels hun poten veel hoger op 
dan normaal. Het liefst zouden ze de grond 
helemaal niet meer aanraken.

PIJNLIJKE AANDOENING
Hun eigenaar? Die was met de noorderzon 
vertrokken. Wel was hij zo ‘goed’ geweest 
de ezels in een weiland achter te laten. Daar 
groeide ruim voldoende gras om het een 
tijdje uit te zingen. Want hij was toch geen 
dierenbeul? Nou, een dierenliefhebber 
ook niet! Ezels zijn zeer gevoelig voor 
zwaarlijvigheid. Van al dat gras worden ze 

veel te dik. En een dikke ezel loopt groot 
risico hoefbevangenheid te krijgen. U leest 
er op de volgende pagina meer over. In het 
kort: hoefbevangenheid is erg pijnlijk. Dat 
gun je geen enkel ezeltje!

Gelukkig kregen we bij The Donkey 
Sanctuary een telefoontje over de drie 
verwaarloosde ezels. Ze lieten zich gewillig 
vangen. Dat was dan ook het enige - 
cynische - voordeel van de staat waarin 
hun hoeven verkeerden: de dieren konden 
toch geen kant op…

TOEGEWIJDE ZORG
Op onze opvangboerderij kregen Gilly, 
Holly en Snowy de broodnodige medische 
verzorging. De smid boog zich over hun 
hoeven. En ze werden direct op dieet 
gezet. Vanaf dat moment – december 
2020 – volgen maanden van toegewijde 
zorg. Gelukkig met het gewenste succes. 
Het verbaasde onze medewerkers hoe de 
drie ezels met de dag beter gingen lopen.

Op dit moment is er van het eerdere 
ongemak niets meer te merken. En hoe 
zit het met hun gewicht? De ezels zijn 
nog steeds wat te zwaar. Niettemin is het 
contrast tussen hoe ze er toen uitzagen 

en er nu uitzien levensgroot. Kijkt u 
maar in onze rubriek Ezelberichten op de 
achterkant van deze nieuwsbrief!

UW DONATIE VOOR DE OPVANG 
VAN EZELS ALS GILLY, HOLLY EN 
SNOWY? DANK U WEL!

EN DIE HOEVEN ZIJN NATUURLIJK HELEMAAL FOUT

Holly

Gilly

Snowy
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Waarom u ezels beter niet 
kunt voeren…

Hoe verleidelijk is het niet? U loopt 
langs een weitje. Een paar ezels kijken 
u aan. Eentje komt er nieuwsgierig 
naar u toe. Hij laat zich gemakkelijk 
door u aaien. Uit de berm plukt u een 
dot gras. U houdt het de ezel voor 
en… dan herinnert u zich dit artikel in 
Donkey Stories 3 van 2021: waarom u 
ezels beter niet voert.

Goed verzorgde ezels leven op een min of 
meer vast dieet. Hun eigenaar weet van 
alle dieren welk voer in welke hoeveelheid 
het beste voor ze is om ze in optimale 
conditie te houden. Te weinig eten is 
niet goed. Maar teveel zeker ook niet. 
Extra of verkeerde voeding kan leiden tot 
obesitas en/of andere ernstige lichamelijke 
aandoeningen. We behandelen de vier 
meest voorkomende: hoefbevangenheid, 
koliek, verstikking en vergiftiging.

HOEFBEVANGENHEID
Hoefbevangenheid is een ernstige, zeer 
pijnlijke aandoening die ook nog eens 
dodelijk voor een ezel kan zijn. Tijdig 
ingrijpen is dan ook van levensbelang. 
Het gaat om een ontsteking in de hoef 
die veroorzaakt worden door ernstige 
stofwisselingsproblemen. En die worden 
op hun beurt weer in verband gebracht 
met insulineproductie en het hoge 
suikergehalte van bepaalde voeders. 
Denk aan zoete lekkernijen zoals fruit en 
wortelen. Maar ook aan teveel vers gras.

Soms zie je weleens ezels met een soort 
muilkorf op. Of ze staan gescheiden van 
hun metgezellen in een apart, al begraasd 
weitje. Deze ezels zijn meestal al eerder 
door hoefbevangenheid getroffen. Ze 
blijven er dan altijd gevoelig voor. Hun baas 
doet er dus heel goed aan hen anders dan 
de andere ezels te behandelen.

KOLIEKEN
Net als bij mensen, zijn kolieken bij ezels 
krampen van het gladde spierweefsel van 
de wand van de holle organen. Zoals de 
slokdarm, de maag, en de darmen. Het 
gevolg: buikpijn. Soms hebben de dieren 
er nauwelijks last van. Maar het ongemak 
kan ook veel ernstiger vormen aannemen 
waardoor een spoedoperatie noodzakelijk 
is. Ook hier is verkeerde voeding de 
oorzaak. 

Omdat ezels nieuwsgierige dieren zijn, 
zullen ze onbekend voer niet afwijzen. Maar 
wij mensen moeten beter weten. Houdt u 
daarom ezels die u niet kent geen in uw (en 
vast ook in hun!) ogen lekkernijen voor: u 
kunt er meer kwaad dan goed mee doen.

VERSTIKKEN
Een ander potentieel levensbedreigend 
probleem dat wordt veroorzaakt door 
verkeerde voeding van een ezel, is ‘choke’, 
ofwel verstikking. Choke is een obstructie 
van de slokdarm doordat ezels hun voedsel 
niet goed kauwen. Daar kan weer van 
alles achter zitten. Gebitsproblemen 
bijvoorbeeld. Of een abnormale anatomie 
van de slokdarm.

Weet u of die ezel die zo vriendelijk op u 
afkomt problemen met het gebit heeft? 
Geef het voor de zekerheid maar niets 
te eten. En zéker geen wortels want die 
veroorzaken nog het meest choke.

VERGIFTIGING
Wat zijn veel (wilde) planten goed voor 
ezels. Maar wat zijn er ook giftige bij! 
Jacobskruiskruid, varens, taxus, plataan en 
bijvoorbeeld rode esdoorn: laat ezels er 
verre van blijven.

Geldt dit nou ook allemaal als u een ezel 
goed kent of als u de eigenaar vraagt of 
u zijn langoor wat lekkers mag geven? 
Natuurlijk niet! U en wij weten immers 
uit eigen ervaring hoe leuk het is om een 
ezeltje op de juiste manier te verwennen!

Beste ezelvriend(in),

Beste ezelvriend(in),

Eindelijk, onze opvangboerderijen zijn 
weer open! Wat heerlijk om dagelijks 
weer zoveel bezoekers te mogen 
ontvangen. Ook bij u in Nederland is weer 
veel mogelijk heb ik begrepen. Fijn ook 
voor u!

Natuurlijk hebben wij de afgelopen 
maanden niet stilgezeten. The Donkey 
Sanctuary heeft zelfs opvallend vaak ezels 
uit benarde situaties moeten redden. In 
deze Donkey Stories leest u over een paar 
van die reddingen. Ze waren stuk voor 
stuk noodzakelijk. Gilly, Holly en Snowy 
met hun overgroeide hoeven en zware 
lijven? Dat kon zo geen dag meer!

Over het verband tussen overgewicht 
en hoefziekten gaat het ook hiernaast. 
Wist u trouwens dat gebrek aan 
passende hoefverzorging een van 
de meest voorkomende vormen van 
ezelmishandeling is? In veel landen waarin 
The Donkey Sanctuary actief is, geven 
onze medewerkers ezeleigenaren daarom 
advies en informatie over hoe makkelijk 
het is om dit soort lijden te voorkomen. 
Gratis vaak ook nog.

Gratis voor die eigenaren… maar natuurlijk 
niet voor ons. Daarom hoop ik weer op 
uw steun. Dan kunnen we samen dóór 
met ons mooie werk voor ezels én ze in 
noodgevallen opvangen en een liefdevol 
tehuis geven. 

Alvast bedankt daarvoor en veel plezier 
met deze nieuwsbrief

Met warme ezelgroet!
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Opgejaagd door de wilde zwijnen
En wéér waren Rosie en Violetta 
ontsnapt. En wéér door een gat in het 
hek. Een nieuw gat. Zo kon hun eigenaar 
wel bezig blíjven met repareren. Hij 
werd er moedeloos van. En ook zijn 
twee ezels werden steeds nerveuzer. 
Wat was er aan de hand?

Na een minder gelukkige periode woonden 
Rosie en Violetta - nu 16 en 19 jaar oud - al 
vijf jaar bij hun nieuwe baasje in Siena, in het 
mooie Toscane. Ze hadden er de tijd van hun 
leven. Wie had kunnen denken dat corona 
roet in het eten zou gooien?

STEEDS DICHTERBIJ
Maar daar begon alles wél mee. Italië ging al 
vrij snel na de corona-uitbraak in lockdown. 
De bevolking kon alleen nog maar de straat 
op voor het hoogstnoodzakelijke. Het werd 
stiller en stiller. Niet leuk voor de mensen… 
maar wel voor de wilde dieren. Die durfden 
veel meer. Zoals de zwijnen. Waar ze eerst 
op grote afstand van de stad bleven, kwamen 
ze nu steeds dichterbij. Ook bij het weiland 
waar Rosie en Violetta hun tijd doorbrachten.

Het duurde niet lang voordat ze een eerste 
gat in de omheining maakten. De twee ezels 
schrokken zich uiteraard een ongeluk toen 
ze de ongenode gasten naar binnen zagen 
komen: ze sloegen meteen op de vlucht. 
Dit gebeurde niet één maar drie keer in 
een paar dagen. Toen pas had hun eigenaar 
door wat er aan de hand was. Zolang het 
land op slot bleef, zou de situatie niet snel 
veranderen. En telkens weer die vluchtende 
ezels, dat kon natuurlijk ook niet.

VEILIG AAN DE PO
En zo kwam het dat Rosie en Violetta bij Il 
Rifugio degli Asinelli terecht kwamen, ons 
opvangcentrum in Italië. Overigens niet 
voor lang. Want toen een parkbeheerder in 
Midden-Italïe belangstelling voor de twee 
ezels toonde, kwamen we al snel tot een 
akkoord. Nu grazen onze ezels vlak naast de 
rivier de po. Veilig en ver weg van de wilde 
zwijnen.

Geboren in Spanje, vertrokken Pedro 
en Diego al jong naar Engeland. Hun 
nieuwe baas noemde ze Dick en 
Harry. En nu zijn de beide ezels op 
onze opvangboerderij in Sidmouth 
gearriveerd. Gezond maar mét 
gedragsproblemen. Lees hoe onze 
medewerkers deze oplosten.

OVER DE RUG HEEN
Pedro/Dick was de meest zelfverzekerde 
van de twee. Telkens wanneer Rachel, zijn 
speciale verzorger, de stal binnenkwam, 
liep hij naar haar toe om haar te begroeten. 
Maar geborsteld worden… dat lukte niet. 
Althans, niet aan de rechterkant. Dat 
hebben sommige ezels nu eenmaal, meer 
zelfvertrouwen aan hun ene zijde dan 
aan de andere. De oplossing? Rachel gaat 
nu links van hem staan en borstelt zijn 
rechterzijde over zijn rug heen.

VERTROUWEN WINNEN
Diego/Harry hield er niet van als zijn 
verzorger z’n rug of buikstreek aanraakte. 
Zelfs zijn schouder was een no-go area. 
Zodra hij aangeraakt werd, zwaaide hij met 
zijn staart of tilde hij een poot op. Dit wijst 
erop dat een ezel zich ongemakkelijk voelt. 
Verzorger Rosie loste het op door lange tijd 
samen met hem door te brengen. Gewoon 

in de stal wat schoonmaken. Zo slaagde 
ze er heel geleidelijk in zijn vertrouwen te 
winnen. En nu? Rosie kan aan beide kanten 
naast de ezel staan, hem overal aanraken, 
en zijn voorpoten pakken. Dat maakt zijn 

verzorging – denk aan hoeven bekappen - 
een stuk gemakkelijker.

Ervaring en engelengeduld lossen 
gedragsproblemen op

WAT JE ALS EZEL AL NIET MEEMAAKT…
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Postbus 2070, 3800 CB Amersfoort
Tel.: 033 - 422 72 59, E-mail: info@donkeysanctuary.nl
IBAN NL62ABNA0425235416
The Donkey Sanctuary is opgericht door Dr Elisabeth Svendsen MBE in 1969.
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STICHTING THE DONKEY SANCTUARY

Hoe kunt u 
ons helpen?
U en wij, we houden van ezels. Omdat ze 
lief en onschuldig zijn. Omdat ze trouw zijn. 
Omdat ze… nou dáárom! En daarom doen 
we er bij The Donkey Sanctuary alles aan 
om het leven van ezels overal ter wereld 
te verbeteren. Door ze op te vangen op 
boerderijen, door aandacht te vragen voor 
ziektes en mishandelingen, door klinieken op 
te zetten, en door ezelonderzoeksprojecten 
te sponsoren. Prachtig werk maar… u moet 
ons er wel bij helpen!

LOSSE DONATIES
Als u ons af en toe - het liefst natuurlijk elke 
keer dat we het u vragen! - met een gift per 
acceptgiro steunt: bedankt!

DOORLOPENDE MACHTIGING
Nog mooier: uw steun via een doorlopende 
machtiging. U geeft ons dan toestemming 
eens per maand, kwartaal of jaar een 
bepaald bedrag van uw bankrekening af 
te schrijven. Wij kunnen onze uitgaven 
dan beter op de inkomsten afstemmen.  
En u kunt uw machtiging op ieder moment 
weer intrekken.

PERIODIEKE SCHENKING
Deze manier van steunen is voor u en ons
heel aantrekkelijk. Voor u omdat uw giften
fiscaal aftrekbaar zijn; voor ons omdat u
ons dan misschien iets meer kunt geven…
De schenking is telkens hetzelfde bedrag
en geldt voor minimaal vijf jaar. 
Dit formulier kunt u downloaden vanaf onze 
website. U kunt uiteraard ook contact met 
ons opnemen, dan sturen we het u toe.

NALATEN
We hopen dat u nog heel lang bij ons blijft.
Al is het alleen maar om een keer een van 
de opvangboerderijen van The Donkey 
Sanctuary te bezoeken! Weet in elk geval 
dat u de ezels ook na uw dood kunt blijven 
helpen: door onze liefdadigheidsinstelling in 
uw testament op te nemen.

MEER WETEN?
Wilt u een advies of gewoon vrijblijvend
meer informatie over wat u voor ezels
kunt betekenen? Bel ons gewoon!
Het telefoonnummer is 033 - 422 72 59.

SLIMMERIK…
Facebook,30 augustus, 14.00 uur
Ezels zijn dól op speelgoed. Zo’n kegel gevuld 
met hooi, ze kunnen er geen genoeg van 
krijgen. Maar er is altijd wel een slimmerik 
die het verpest door de kegel omver te 
gooien. Laten we wel wezen: dat eet wel 
een stuk gemakkelijker!

SYNCHROONBALKEN
Facebook, 28 augustus, 11.00 uur
Zing mee met Bee en Ned! 

WAT ZIEN ZE ER GOED UIT! Twitter, 14 augustus 
Eind vorige jaar zag het er nog zeer slecht uit voor Gilly, Holly en Snowy. Veel te dik 
en met gruwelijk overgroeide hoeven. En kijk nou eens hoe met ze gaat dankzij onze 
donateurs!

PIPO EN VENECIA
El Refugio del Burrito, 
Facebook, 31 augustus
Zo zorgen we er in Spanje voor dat onze 
ezels geen last van vliegen hebben. Zien Pipo 
en Venecia er niet schattig uit? 
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Donkey Sanctuary Nederland

DONKEY ONLINE 

VOLG ONS ONLINE 
EN WORD VRIEND VIA
DONKEY SANCTUARY 
NEDERLAND OP FACEBOOK!


